
  

 

“Alle daden van de zoon van Adam worden verveelvoudigd voor hem, een goede daad van tien 
tot zevenhonderd keer. Allah zegt: “Behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning 
voor. Hij heeft zijn eten, drinken en verlangens omwille van Mij nagelaten.” 

Al-Boekhaarie 
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Assalaamoe alaikom 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. We 
hebben de meivakantie achter de rug en richten 
ons nu op de laatste toetsen en gezamenlijke 
afsluitingen van het jaar. 
 
Heel veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Al Ihsaan 
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Groep 1/2A 
 
Kleuterpraat: 
 
Twee kleuters zijn in gesprek. Een van de kleuters 
wijst een jongetje aan en zegt: "Dat is zij". Waarop 
een andere kleuter zegt: 'Nee dat is niet zij, maar hij. 
Deze kleuter is een aantal tanden kwijt en spreekt 
daardoor het woord "hij" niet zo goed uit, het klinkt 
als haai. Waarop de eerste kleuter bijna van de stoel 
rolt van het lachen en zegt: "Dat kan toch helemaal 
niet, haaien zwemmen in de zee. 
 
 
De kleuters zijn aan het buiten spelen. Het is mooi 
weer, daarom staat het raam bij meester open. De 
kleuters lopen naar dat raam om met meester te 
praten. Waarop juf zegt: "het lijkt de patatkraam 
wel, vraag maar of meester een patatje voor je wil 
bakken".  Een meisje begint te lachen en zegt: "maar 
dat kan toch helemaal niet". Juf vraagt: "waarom 
dan niet?" Waarop het meisje zegt: "meester is toch 
een man!" 
 
Groet, 
 
Juf Elzina 

Groep 1/2B 
 
Maandag 16 mei hebben we bij ons in de klas een 
les mondhygiëne gehad van iemand van de GGD. We 
hebben een grote tand beken. Wat was het 
interessant dat hij open kon en wij de binnenkant 
konden bekijken. Ook hebben we gezien hoe een 
gaatje in je kies ontstaat. Om gaatjes te voorkomen 
hebben we geleerd dat het belangrijk is om in de 
ochtend en in de avond goed alle tanden en kiezen 
te poetsen. Aan het einde hebben we allemaal een 
tandenborstel en tandpasta meegekregen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Miranda 
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Groep 3 
 
Mondhygiëniste Vorige week donderdag is de 
mondhygiëniste bij ons in de klas geweest. Ze heeft 
de kinderen uitgelegd hoe ze goed moeten poetsen. 
Hierin is het belangrijk dat de kinderen eerst zelf 
poetsen, om de motoriek hierin te ontwikkelen, en 
daarna dienen de ouders na te poetsen. Dit moet tot 
hun tiende jaar nog gebeuren. Het is belangrijk om 
hier een vaste volgorde in aan te houden. Spoelen 
na het poetsen hoeft niet. Het is zelfs beter van niet, 
omdat de fluoride dan langer zijn werk kan doen. 
Slikt je kind de tandpasta door? Geen probleem, 
daar zijn deze pasta’s speciaal voor gemaakt. Een 
elektrische tandenborstel is de beste optie, maar 
een handborstel is ook prima. 
Onze tanden moeten een heel leven mee gaan in 
sha Allah, dus we moeten ze goed verzorgen en dit 
moeten we onze kinderen al vroeg meegeven. Het is 
ontzettend belangrijk dat uw kind twee keer per dag 
poetsen en niet teveel snoepen. De kinderen vonden 
het ontzettend interessant en stelden hele goede 
vragen.  
 
Zorg goed voor je kostbare tanden! 
 
Eid ul fitr 
De kinderen hebben 2 weken geleden ook enorm 
genoten van de eidviering. Ze begonnen in groep 3 
met het maken van een toetje die ze in de klas 
mochten opsmikkelen. In het andere lokaal mochten 
ze tassen versieren met de tie die methode. Na een 
heerlijk patatje te hebben gegeten zijn we uit onze 
dak gegaan in de ballonnenruimte. En als afsluiting 
zijn we gaan springen op de luchtkussens in het 
gymlokaal. De kinderen hebben zich geen moment 
verveeld en ontzettend veel plezier gehad. Wij 
hebben alleen maar blije en gelukkige kinderen 
gezien. En laten wij het allerbelangrijkste niet 
vergeten namelijk de sadaqa wedstrijd! Groep 3 
heeft in samenwerking met de fantastische ouders 
het meeste geld opgehaald en hiermee de wedstrijd 
dus gewonnen. Juf Abida en juf Dekra zijn enorm blij 
en trots op jullie!  
Al met al dus een succesvolle eid ul fitr feest!  
 
Groeten, 
 
Juf Dekra & Juf Abida 
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Groep 4 
 
Afgelopen maand heeft groep 4 geoefend met het 
maken van verslagen. Het was belangrijk om een 
titel, inleiding, kern en slot in het verslag te 
verwerken. Er kwam van alles voorbij; 
vakantieverslagen, filmrecesies en dialogen. De 
taallessen waren uitdagend, maar leuk! 
 
Tijdens de rekenlessen hebben wij voornamelijk 
gewerkt aan sommen tot en met 100. 
Het ging de kinderen, alhamdulilah, makkelijk af.  
 
Daarnaast hebben de kinderen erg genoten van alle 
activiteiten die werden aangeboden op het Eid-
feest. Het was een zeer geslaagde dag. 
 
Juf Wafa en juf Nadia 

 
 

Groep 5 
 
As-Salaamu 'alaykum, 
 
De gezegende maand Ramadan ligt nu al een tijdje 
achter ons en dat is zeer, zeer spijtig. We hebben 
allemaal kunnen zien dat het beste in onze kinderen 
in deze maand naar boven wordt gebracht. Van 
meevasten op zeer jonge leeftijd en geld inzamelen 
voor sadaqaprojecten in binnen- en buitenland tot 
het verrichten van vrijwillige nachtgebeden in de 
lokale moskee. Niets was de kinderen te veel. 
 
We mogen dan ook zeer trots zijn op onze kinderen. 
Moge Allaah hen belonen voor hun betrokkenheid, 
inzet en doorzettingsvermogen. Moge Allaah hen 
leiden naar Zijn rechte pad en hen beschermen 
tegen alle kwade elementen. 
 
Buiten het programma van de Ramadan hadden we 
ons op voorhand ten doel gesteld om even hard te 
blijven werken aan de leerdoelen. We moesten dus 
tweemaal zo hard ons best doen om dit te 
bewerkstelligen. De kinderen zijn met vlag en 
wimpel geslaagd voor deze test. Ze hebben zich 
dagelijks van hun beste kant laten zien, ook qua 
gedrag met een nimmer aflatend enthousiasme. Eid 
al-Fitr werd op school ook op een schitterende 
manier gevierd, al-hamdulillaah. 
 
Dit zijn de krenten in de pap; de geneugten van het 
werken met uw kind. In shaa' Allaah zal uw kind 
straks na afloop van de basisschoolperiode ook 
terugkijken met deemoed en tevredenheid op alles 
wat een Islamitische basisschool zo bijzonder maakt. 
Het gezamenlijk vasten en bidden, Koran reciteren 
en smeekbedes leren zorgt voor een saamhorigheid 
dat zijn weerga niet kent.  
 
Met de laatste weken nog voor de boeg richten we 
ons nu op een periode waarin we Cito-toetsen gaan 
maken. Ook in deze periode wordt er veel gevergd 
van u en uw kind.  
 
Daarom verzoeken we u nogmaals om uw kind te 
helpen door hem of haar te faciliteren en bij te staan 
met raad. Rust in huis zorgt ervoor dat uw kind zich 
optimaal kan voorbereiden. Gesprekken met uw 
kind voeren over allerlei zaken die hem of haar 
interesseren, is ook geen overbodige luxe. 
 
Na de Cito-toetsen zullen er weer gesprekken 
plaatsvinden, in shaa' Allaah. En we sluiten het jaar 
af met een ander geweldig feest, te weten: Eid al-
Adha. 
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We hebben nog veel waar we ons op kunnen 
verheugen, al-hamdulillaah. 
 
Soerah Al-Qadr 
 
Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) 
neergezonden in de Waardevolle Nacht (Lailatoel 
Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle 
Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend 
maanden. De engelen en de Geest (de engel Gabriël) 
daalden in haar neer met de toestemming van hun 
Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze 
nacht), tot aan de ochtendschemering. 

 

 

Groep 7/8 
 
Het schooljaar is bijna voorbij, nog 5 weken maar. 
Het was heel leuk met de leerlingen en leerkrachten. 
We zijn ook naar best wel veel uitjes gegaan zoals de 
melkveeboerderij, rijksmuseum en de Albert-Heijn 
met de hele groep. We gaan over een paar weken 
op 3-daagse uitjes met groep 8 ����. We gaan ook 
heel vaak naar buiten met groep 6/7 omdat het dan 
leuker is :] 
Volgend jaar gaat groep 8 naar Porteum. Ik vind dat 
leuk, maar ook weer niet. Je moet veel leren en op 
de bassischool is het veel makkelijker. Omdat je 
bijvoorbeeld ook een vaste tijd hebt, wij zijn 2 uur 
klaar. Op de middelbare is het elke dag verschillend! 
We gaan juf Cennet en Nadia missen. We hebben 
binnenkort de eindmusical. We hebben veel 
geoefend, maar sommige kinderen hebben dat niet 
gedaan. De musical is in juli en we hebben er heel 
veel zin in!!!! 
 
Geschreven door Marya & Rahima 

 
 



 facebook.com/IBSAlIhsaan 
 

 

 

Dienles met meester Abdelhaq 
 
Met de wil van Allaah hebben wij thema Ramadaan 
afgesloten.  
De leerlingen hebben kennis kunnen nemen van de 
maand Ramadaan en waarom dit zo een speciale 
maand is  voor de moslims. Ook zijn de 
puberteitslessen afgerond voor de groepen 7 en 8. 
Het waren vruchtbare en leerzame lessen  waarbij 
de nadruk lag op het de leerlingen bewustmaken 
van de veranderingen die   het verstand, hart en 
ledematen met zich meebrengt en hoe zij hiermee 
op een correcte Islamitische manier mee moeten 
omgaan in een dagelijkse routine. 
Het thema van de komende weken zal in sha 
Allaah  Al-aqieda (geloofsleer) en de Hadj zijn. 
We behandelen  de betekenis van Al-aqieda en wat 
het verschil is tussen de juiste en verkeerde 
Aqiedah, ook gaan wij kennisnemen over Hadj. 
Moge Allah ons leiden naar het goede en naar de 
tevredenheid van Allaah subhanaho wata3ala. 
Ameen. 
 
Met vriendelijke groet 
Wasalaamoe alaikom, 
 
Meester Abdelhaq 
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Tot de volgende editie! 
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